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Theun Plantinga als Titus Brandsma in 2019, bij de musical Titus. Een leven tussen stilte en stress, die in Dokkum wa

Brandsma, een

mens met eén doel:
de waarheid spreken

ele scholen, straten in

meer dan 45 steden en een

treinstel zijn naar hem

vernoemd. In Dublin staat
een standbeeld in de Carmelite
Church en in Lyon wordt eens in de
drie jaar de Prix Titus Brandsma
uitgereikt aan een journalist of
instelling die geleden heeft onder
bedreigingen vanwege de inzet
voor een belangrijk humaan of
christelijk onderwerp. Toen in
november de aankondiging kwam
dat Titus heilig wordt verklaard,
was dat wereldnieuws.

Titus Brandsma, geboren op 23
februari 1881 als Anno Sjoerd
Brandsma in het buurtschap Oege-
klooster bij Bolsward, is een ‘histo-
risch figuur met vele gedaanten’, zo
is de opvatting van de hoofdredac-
tie van het boek (Frans Wijsen,
Christoph Liithy en Marc De Kesel).
‘Hij was karmeliet, poéet, mysticus,
filosoof, journalist en uiteindelijk
martelaar.” Sinds 1923 was hij ook
hoogleraar aan de toenmalige facul-
teit der Letteren en Filosofie van de
nieuw opgerichte Roomsch Katho-
lieke Universiteit Nijmegen. In 1932
en 1933 was Brandsma rector van
wat nu de Radboud Universiteit
heet.
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Pater Titus Brandsma (1881-1942) uit Bolsward wordt
binnen afzienbare tijd heilig verklaard. In aanloop
naar dat moment is er nu het boek Titus Brandsma —

van held tot heilige. Het is een eerlijk portret en
fraaie kennismaking.

Om Brandsma te eren hebben de
faculteit der Filosofie, Theologie en
Religiewetenschappen van de Rad-
boud Universiteit en het Titus
Brandsma Instituut een fraai geil-
lustreerd boek over de Friese pater
samengesteld.

haalde hij de 42e plaats, na konin-
gin Beatrix. Met recht heeft paus
Franciscus hem nu ook de staat van
heiligheid verleend, zo vinden Wij-
sen, Liithy en De Kesel. Het knappe
van het boek is dat het verder gaat
dan zijn martelaarschap. Het be-
licht verschillende aspecten van het
Verschillende aspecten leven en werk van Titus.
Het is volgens de samenstellers
‘opvallend hoe relevant Titus
Brandsma ook voor een bredere
bevolkingsgroep is gebleven’. In
2004, bij de verkiezing van de
Grootste Nederlander aller tijden,

Christoph Liithy, filosoof en als
wetenschapper verbonden aan de
Nijmeegse universiteit, beschrijft
hoe je een heilige wordt en hoe
‘voorspoedig snel’ de procedure
verliep van de beoordeling van de

wonderlijke genezing van pater
Michael Driscoll, een karmeliet die
in 2004 leed aan huidkanker. ‘Dit
komt zonder twijfel ook door het
feit dat Brandsma, ook voor niet-
katholieken en zelfs niet-gelovigen,
een voorbeeld kan zijn voor intel-
lectuele integriteit in duistere tij-
den, voor geweldloze maar onbuig-
zame dapperheid en voor verzet
tegen onrecht en totalitarisme.

Gereed om te reageren

We lezen hoe Brandsma, al voér de
Duitsers op 10 mei 1940 ons land
binnenvielen, het onheil had zien
aankomen. ‘Hij was, als het ware,
gereed om erop te reageren. Zijn
reactie bestond in de eerste dagen
van de oorlog uit de voortzetting
van zijn activiteiten, die hij niet
aan de nieuwe omstandigheden
wilde aanpassen’. Waar het ging om
de verdediging van de katholieke
zaak ontplooide Brandsma ‘een
onuitputtelijke energie en dapper-
heid’.

Op 19 januari 1942 — woensdag
precies tachtig jaar geleden — wordt
Brandsma gearresteerd door de
Duitse bezetter. Hij komt via de
gevangenis van Scheveningen,
kamp Amersfoort en de strafgevan-



